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Hallo Chantal, vertel ons eens iets over jezelf? 
Ik ben Jacobs Chantal, gehuwd met Eddy Alfvoet sedert bijna 44 jaar. Ik kan mij 
geen betere man wensen, altijd word ik door hem ondersteund bij de uitdagin-
gen die ik aan ga.  Wij hebben één zoon en een lieve schoondochter en een klein-
dochter van 14 jaar. Voor hen zorgen is een plezier.

Wanneer en hoe ben je bij Natuurpunt terechtgekomen? 
Na een val en een rugoperatie kon ik mijn werk op de plantenkwekerij na tien 
jaar niet meer doen, en net toen startte er een cursus natuurgids in Knokke. De 
natuurmicrobe had mij al gauw te pakken. Na het behalen van mijn gidsen- 
diploma, werd ik door de plaatselijke afdeling van Natuurpunt gevraagd om 
voor hen wandelingen te begeleiden in Park 58 (wat immers mijn studiegebied 
was). Onder begeleiding van ervaren gidsen werd ik dan ook geleidelijk aan een 
betere gids met vooral aandacht voor planten en later ook voor insecten, solitai-
re bijen en duinbiotopen.

Het logische gevolg was dat ik gevraagd werd om toe te treden tot de het be-
stuur van de plaatselijke afdeling van Natuurpunt, waar ik ondertussen ook se-
cretaris ben. Ik werd verder conservator van Park 58 en help daar ook Johan Rys 
van de educatieve dienst van natuurpunt om enkele schoolklassen te begelei-
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den bij beheerwerken in het Park 58. Dat is super leuk en ik hoop zo een zaadje 
te planten bij de jonge generatie, opdat ze later ons werk kunnen overnemen.

Als natuurgids in het ‘Zwinreservaat’ begeleid ik graag de familiewandelingen 
en de schoolwandelingen ‘met de Zwingids op stap’  en de module voor het la-
ger onderwijs over de ooievaar.

Heb je nog andere hobby’s?
Omdat ik biodiversiteit super belangrijk vind, heb ik mij twee jaar ingezet als 
tuinranger: ik heb veel bezoeken afgelegd bij mensen met vooral kleine tuinen 
om hen te helpen bij maatregelen om de biodiversiteit in hun tuinen te verho-
gen, door dikwijls kleine ingrepen. Ik heb dat super graag gedaan, maar door 
wat lichamelijke problemen, heb ik besloten wat minder hooi op mijn vork te 
nemen en dit advies geven stil te leggen. Gelukkig zijn er in Knokke nog drie 
gedreven tuinrangers.



Reeds als kind probeerde ik verschillende planten te zaaien. Omdat die microbe 
nog altijd in mijn bloed zit heb ik besloten om mee te helpen bij het opstarten 
van een zadenbib in Knokke-Heist. Het doel is om zoveel mogelijk zaden aan te 
bieden om de mensen aan te zetten hun eigen planten te kweken en op hun 
beurt terug zaden aan de zadenbib te schenken. Via deze weg zal ik ook zaden 
van wilde planten aan kunnen bieden om zo de mensen te overtuigen die af en 
toe ook eens in hun tuin te planten.

Ik lees graag en veel; zowel historische romans (zoals ‘De koffiedief ‘ en ‘De vrou-
wen van Troje’) als romantische en avontuurlijke romans en ook wel eens een 
literaire thriller. ik probeer ook gemakkelijke Spaanse boekjes te lezen in het 
kader van mijn zelfstudie Spaans.

Wat is je favoriete reisbestemming of manier van reizen?
Mijn man en ik proberen in het najaar altijd een reis te doen waarin natuur en 
cultuur gecombineerd zijn. Nu in het najaar van 2023 was dat Extremadura 
met veel Romeinse en Moorse historische overblijfselen naast veel ruimte in de 
mooie natuur.

Wil je nog iets kwijt aan onze vrijwilligers?
Door natuurgids en vrijwilliger te worden bij Natuurpunt is er voor mij een nieu-
we wereld opengegaan met veel nieuwe vrienden en boeiende cursussen die 
mijn honger naar kennis alleen maar aanwakkeren. Denk je erover om ook zo-
iets te doen, niet twijfelen!


