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Hallo Mieke, vertel ons eens iets over jezelf? 
Ik ben geboren in Jabbeke, heb er gewoond tot ik 18 was en ben teruggekeerd 
naar hier toen ik 36 jaar was. Na mijn studies Internationale Betrekkingen en Hu-
manitaire Hulp ben ik in het jaar 2000 voor het Rode Kruis (Internationale Projec-
ten) beginnen werken, eerst in Brussel, dan in Mechelen en tussen 2007 en 2012 
in Sri Lanka, Colombia en Suriname. In Sri Lanka leerde ik mijn man kennen en net 
voor de geboorte van onze eerste zoon Jonathan zijn we in 2012 teruggekeerd 
naar België. In 2015 werd onze tweede zoon Luka geboren. Nooit gedacht dat we 
terug zouden keren naar dit kleine dorpje, maar toen we beiden werk vonden in 
Oostende en in Jabbeke, bleek dat de beste keuze. We kochten het ouderlijke huis 
en wonen nu zelfs weer waar ik 47 jaar geleden geboren werd!

Hoe heb je Natuurpunt leren kennen?
Mijn mama was lid van Natuurpunt en nam ons als kind heel vaak mee naar het 
Maskobos in Jabbeke. We deden er met de scouts ook bosspel in het Moorde-
naarsbos en waagden ons zelfs aan paalbeekspringen!  Een precieze datum kan 
ik er niet op kleven, maar ik ken Natuurpunt Jabbeke dus al heel lang!

Wanneer en hoe ben je bij Natuurpunt terechtgekomen? 
Ik ben al van in mijn studententijd lid van Natuurpunt en doneerde ook regelma-
tig aan Natuurpunt. Ik ben vrijwilliger geworden bij Natuurpunt Jabbeke in 2019.
Mijn man en ik hebben dus lang in grote steden gewoond, waar er heel veel 
concerten, wijkactiviteiten, enz. georganiseerd werden. Toen we terugkeer-

Mieke is vrijwilliger bij NP Jabbeke.  
We leren haar graag beter kennen.



den naar Jabbeke, konden 
we wel genieten van de rust 
en de natuur, maar vonden 
we toch dat dit dorpje een 
beetje aan het slapen was… 
Tijd om een groot concert of 
festival te organiseren, had-
den we niet met onze kleine 
kindjes en ons werk, maar 

toen kwam het idee om een huiskamerconcert te organiseren en de opbrengst 
te schenken aan een goed doel. In een dorpje met 1 natuurgebied en veel tra-
ditionele landbouw, vonden we dat er nog wel wat bomen mochten bijkomen. 
En zo organiseerden we dus op 14 juni 2019 ons eerste huiskamerconcert ‘Music 
for Trees’ en plantten we op de Dag van de Natuur 250 bomen in het Maskobos. 
Ook al blijft er weinig tijd om veel vrijwilligerswerk te doen, we organiseerden 
sindsdien toch ieder jaar ‘Music for Trees’ met elk jaar meer opbrengst voor Na-
tuurpunt Jabbeke en meer bomen in Jabbeke. 
Ik werd ook Meter van de boompjes die we toen in 2019 geplant hebben en 
wanneer er moet gesnoeid worden, trekt Kris D’hondt aan onze oren om dit te 
gaan doen in het Maskobos. 

In 2022 vroeg Joeri of we de Wilde Snuitdag wilden trekken. We engageerden 
een groepje jonge ouders en staken een hele toffe dag in mekaar op 14 mei 
2022. Zo organiseren we in 2023 dus het huiskamerconcert en de Wilde Snuit-
dag en ben ik ook net lid geworden van het bestuur van Natuurpunt Jabbeke. 

Ik hoop vooral dat de jonge ouders die meehielpen aan de Wilde Snuitdag on-
danks de drukke agenda’s geëngageerd kunnen blijven. Intussen zijn we aan 
het nadenken om een meer avontuurlijk speelparcours te installeren in het Mas-
kobos en zoeken we partners om mee hun schouders te zetten onder de Wilde 
Snuitdag in april 2024. Scouts Permeke stuurt alleszins al de Kapoenen en Ka-
wellen en zal mee nadenken over de activiteiten die dag!

Ben je nog in andere verenigingen actief? 
Samen met een groepje vrienden organiseren we als gezin ook ‘Kerstavond voor 
alleenstaanden’ in Jabbeke. Aangezien veel (oudere) mensen de 24ste decem-
ber alleen moeten doorbrengen in ons dorp, organiseren wij een feestmaaltijd 
in het buurthuis in Jabbeke. Dat doen we ook al een aantal jaar en zorgt voor 
heel wat blije gezichten en een superwarme sfeer die avond in het buurthuis!



Heb je nog andere hobby’s?
Ik probeer de woensdagvoormiddag met de 
fiets naar het zwembad in Brugge te rijden en te 
gaan zwemmen. Even wat sport en ontspanning 
en vooral me-time!  De twee zoontjes voetbal-
len, dus ik spendeer veel tijd aan de zijlijn van 
de voetbalveldjes, maar ik geniet van het feit dat 
ze sporten en tijd spenderen met de vriendjes. 
En intussen geniet ik ook van de babbels met 
de mama’s en de papa’s . Verder probeer ik ook 
regelmatig te wandelen en te fietsen en lees ik 
’s avonds een boek of  bekijken we een Netflix- 
of VRT Max-programma. Ik leerde een paar jaar 
geleden ook piano spelen, maar daarvoor is er 
momenteel niet zo heel veel energie over  

Wat is het laatste boek dat je hebt gelezen?
Je zal glimlachen na het lezen van al het bovenstaande, maar ik ben het boek 
‘Je moet niks – mentaal en fysiek fit op jouw manier’ van Heidi Stiegelis aan het 
lezen. Een absolute aanrader!

Kun je ons een boek aanraden?
Goh, heel veel, maar lees toch maar eens ‘2040. A Handbook for the Regeneration 
based on the documentary 2040’, van Damon Gameau. Ik hoop dat er een Belgi-
sche versie van die documentaire zal gemaakt worden en hier in de cinema komt!

Wat is je favoriete reisbestemming of manier van reizen?
Reizen voor het werk (vroeger voor het Rode Kruis en nu voor Child-Help vzw) 
doe ik graag, omdat je dan geen toerist bent, maar effectief een heel nauw en 
diepgaand contact hebt met de lokale mensen. 
Met het gezin gaat mijn voorkeur naar de bergen in de zomer. Daar genieten 
mijn man en kinderen ook ongelofelijk van. We hebben allemaal een brede 
glimlach op het gezicht als we met de kabelbaan naar boven gaan en daarbo-
ven stil worden van het majestueuze uitzicht…

Wil je nog iets kwijt aan onze vrijwilligers?
Doe zo voort zou ik zeggen, en zoek vooral jonge mensen om een beetje van 
hun drukke tijd te spenderen bij Natuurpunt, want hopelijk breiden de natuur-
gebieden zich de komende jaren spectaculair uit! 


