Gespot: Peter Gielen

Peter is vrijwilliger bij
NP Knokke-Heist. We
leren hem graag beter
kennen.

Hallo Peter, vertel ons eens iets
over jezelf?

Dit jaar ben ik 65 geworden,
maar ik ben al een paar jaar op
vervroegd pensioen. Dat veran-
dert je leven wel ten goede. Ik
ben gehuwd met Ann en heb 2
kinderen (Stijn en Wouter) en 2 kleinkinderen van 4 (Lotte) en 7 (Seppe). We heb-
ben geen huisdieren, omdat we op een appartement wonen en het daar wel iets
moeilijker is om dieren op een diervriendelijke manier te houden. Wel zien we
vanuit onze woning vooraan als achteraan op mooie stukjes groen waar veel tuin-
vogels komen.

Ken je Natuurpunt of jouw afdeling al lang?

Zelf ben ik meer dan 30 jaar lid van Natuurpunt en volg de lokale afdeling van
Knokke-Heist sinds we in Knokke-Heist wonen. Door beroepsbezigheden heb ik
na mijn actieve jeugdjaren in de natuur geen tijd meer gehad om echt met de
natuur bezig te zijn.

Wanneer en hoe ben je bij Natuurpunt terecht gekomen?

Natuur heeft altijd in mijn genen gezeten en vanaf dat ik de mogelijkheid had
om me terug nuttig te maken, een drietal jaar geleden, ben ik actief geworden
bij Natuurpunt Knokke-Heist. Ik moet nog wel veel terug ophalen van vroeger,
want het zit allemaal ver weg, maar stelselmatig komt het wel terug. Als je wat
ouder wordt, duurt het ook allemaal wat langer. Ik hield me vroeger vooral be-
zig met vogels, maar zat ook in een groep voor vleermuizen en uilen in de forten
rond het Antwerpse.

Ik ben meer bij de afdeling betrokken geraakt door deel te nemen aan wande-
lingen georganiseerd door de lokale afdeling, dat denk ik toch, ik herinner me
het niet meer helemaal. Maar mijn interesse om iets te doen voor Natuurpunt
kwam ter sprake en zo ben ik in het bestuur beland.



Wat was je eerste taak, en wat voor
taken doen je ondertussen?

In het begin was ik gewoon bestuurs-
lid en hielp met allerlei verschillende
zaken, zoals ondersteuning van de
voorzitter, beheerwerken e.d. Onder-
tussen heb ik de taak van secretaris
opgenomen, maar ook ben ik begelei-
der bij kinderactiviteiten (bv Week van
het Bos), coordinator communicatie &
redactie en vrijwilliger bij ENB-activi-
teiten (Educatief NatuurBeheer).

Ben je nog in andere verenigingen actief?

Ik ben wel aangesloten bij een aantal verenigingen, maar meestal niet als actief
lid of zo. Zo ben ik bv lid van Vogelbescherming Vlaanderen en een aantal sociale
organisaties. Onlangs heb ik een groep mensen bijeen gekregen om een afdeling
voor De Trage Weg vzw op te richten. En sinds kort ben ik lid van de Raad van Be-
stuur van de seniorenadviesraad van de gemeente.

Wat is het laatste boek dat je hebt gelezen?

Ik ben nu een boek aan het lezen over de situatie in het Midden-Oosten: ‘De etni-
sche zuivering van Palestina’ door Ilan Pappe, professor Politicologie aan de uni-
versiteit van Haifa. Dit is een materie die me al bezig houdt van in de humaniora.

Kun je ons een boek aanraden?

Een boek dat ik nooit zal vergeten is‘Marijn bij de lorredraaiers’van Miep Diekman.
Is wel een jeugdroman maar boeit iedereen. Een ontzettend mooi en historisch
verhaal.

Wat doe je zoal in je vrije tijd?

Ik doe nogal wat en toch wel vrij verschillende dingen.

Zo leer ik bv jonge kinderen fietsen, maar ook volwassenen - meestal allochtonen,
maar ook soms ouderen die het fietsen verleerd hebben of gevallen zijn , maar die
toch terug het nut zien om te fietsen. Daarnaast help ik ook in de Velotheek van
De Wip vzw bij het uitlenen van fietsen aan minder begoede families en doe ook
herstellingen van die fietsen of gevonden of geschonken kinderfietsen. Ook help
ik de politiedienst met de lokale fietsexamens voor de leerlingen van het 6de leer-
jaar. Geregeld help ik bij lokale (sport)activiteiten georganiseerd door de gemeen-
te meestal als seingever.

In het lokale cultuurhuis, Scharpoord, help ik af en toe met toezicht tijdens tentoon-
stellingen of ondersteuning van tentoonstellingen. En de meeste tijd spendeer ik



in de gemeentelijke basisschool
De Pluim waar ik het in het 2de
leerjaar de computerklassen
ondersteun, maar vooral met
alle leerlingen de moestuin van
de school houden en onder-
houden als educatief project.
Een maandje geleden heb ik
een boomkikkerproject opge-
start en hebben we de eerste
actiedag (beheerwerken) ge-
had met leerlingen van het 5de
leerjaar. Met de leerlingen van
het 4de leerjaar gaan we actief
helpen bij de aanleg en onder-
houd van het voedselbos dat
de gemeente ism Velt heeft op-
gestart. Ook andere scholen gaan betrokken worden waar ik de codrdinatie en orga-
nisatie voor doe.

Een tijdje geleden is de gemeente een project gestart rond voedselstrategie, daar
neem ik ook aan deel. Sinds een paar maand ben ik lid van de GECORO (gemeentelijk
comissie voor ruimtelijke ordening).

Naast al dit vrijwilligerswerk probeer ik met mijn vrouw geregeld te gaan wandelen
en fietsen, doe ik aan yoga, spelen geregeld picklelball (leuke sport). Af en toe wat
golfen.

Wat is je favoriete reisbestemming?

Er zijn 2 continenten die eruit springen: Zuid-Amerika en Afrika maar niet echt het
noordelijk deel. Maar ook Europa in het algemeen boeit me als reisbestemming. Er zijn
zoveel mooie plekken, dichtbij en beetje verder weg. Meestal reis ik met mijn vrouw,
uitzonderlijk eens in kleine groep. Nu bereiden we reizen wel wat voor, maar vroeger
vlogen we op een bestemming en met de Lonely Planet trokken we erop uit. Vele
bestemmingen die ik heb gedaan, zijn nu best niet meer op die manier te ontdekken.
Veel van onze reizen stonden altijd in functie van natuur en/of etnische volkeren.

Wil je nog iets kwijt aan onze vrijwilligers?

Blij dat we zoveel vrijwilligers hebben, zij zijn onze hoop voor de toekomst. Dus vol
houden en blijven geloven in wat jullie doen voor onze kinderen en kleinkinderen,
want zij gaan kunnen genieten van al het moois dat jullie gerealiseerd hebben. Groot
of klein, alles is belangrijk.

Bedankt voor je inzet, Peter! Blij dat je bij Natuurpunt bent. We wensen je nog even
plezier!



